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Voorrondes: ’s Lands wijs, ’s lands eer 
 

Wij leven heden ten dage in een era van ongebreideld, grenzen overschrijdend contact met 
personen van andersoortige nationaliteiten. 
 
Vleien wij ons daarbij met de onverpoosde hoop altruïstische sympathieën tot leven te 
wekken, dan is het niet alleen ons linguïstisch vermogen, onze vreemdetalenkennis, maar 
ook ons begrip voor allerlei karakteriële differenties tussen onderscheiden bevolkingen dat 
ons moet leiden. 
 
En elk volk heeft zijn karakteristieke eigenheden, ja zelfs zijn excentriciteiten, zijn 
bizarrerieën en exuberanties. 
 
Veronachtzaam middelerwijl de irascibiliteit niet van de Italiaan, behept met weidse retoriek 
en roomse pathetiek, die het carpe diem huldigt en in hymnische antifonen de exclusiviteit 
belijdt van zijn exquisiete antipasti. 
 
Dan is er ook de fiere inwoner van Hispanië, nog mijmerend over de reconquista, maar in se 
belaagd wordend door pseudocaudillo’s en laconieke touroperators. 
 
Ook Scandinavië staat niet buitenspel: de eigengereide Noor, de non-conformistische Deen, 
de ijzerenheinige Zweed, en de patriottische Fin, allen staan op hun ponteneur. 
 
Weinig eer teweegbrengen doen de aberraties tussen mohammedaanse Bosniërs,  
oosters-orthodoxe Serviërs en Servo-Kroatische rooms-katholieken. 
 
De klok lijkt stilgezet in fundamentalistische contreien, waar exaltatische ayatollahs hun 
adepten breidelen, maar ze schijnt vooruit te ijlen in het continent waar coca-cola, fastfood 
en de callgirl de deiktische cultuurdragers schijnen te zijn, nu hippies en flowerpower in 
diskrediet zijn geraakt. 
 
Zo worden wij geconfronteerd met een mondiale caleidoscoop van culturen, ideologieën, 
mythen en riten, exponenten van een asynchrone wereld. 
 
En ieder volk heeft de illusie authentiek en autochtoon te zijn en verdraagt geen paskwil van 
zijn egotripperij, ook wijzelf niet. 
 
Hoe meer wij ons echter openstellen voor anderen, hoe groter onze bijdrage zal zijn tot een 
oecumenische, tolerante samenleving, waar plaats is voor elkeen. 


