
072.  Rotterdams dictee voor gemeenteambtenaren 

 
Lex’ ex-eega 

 
In de asymmetrische kamer van de burgemeester staan gepolitoerde tafels, ladekasten en 
een chaise longue in renaissancestijl gegroepeerd. Hij etiketteert hiermee, nochtans in strijd 
met de eeuwenoude gemeente-etiquette, een bourgeois stijl. 
 
Het kerstdiner van de bestuursdienst was een bacchanaal. Recensenten van de twintigjarige 
gemeentelijke stadskrant waren een en al loftuiting over deze pittoreske bijeenkomst vol 
politieke coryfeeën. Vooral de geblancheerde sperziebonen met whiskysaus in porseleinen 
schaaltjes, de entrecote en de paté scoorden hoog. 
 
Een Rotterdamse ouderejaarsstudent had in zijn openboektentamen slechts één 
multiplechoicevraag fout beantwoord. Daarmee is hij als eerste gefinisht in de race naar de 
drs.-titel. De jongeman, een ex-hbo’er en daarom in academische kringen een zielenpoot, 
was gelijk boven Jan. 
 
Een ex-rijinstructeur skateboardde ’s ochtends tot halfzes op de Zwaan na de hele nacht 
gehoused  en zelfs gekanood te hebben. Maar de consumptie van xtc-pillen werd de man uit 
de Randstad uiteindelijk fataal. 
 
Hendrik de Keysers oud-Hollandse sculptuur ‘De lezende Erasmus’ staat gelukkig weer 
overeind, het beeld is zo-even geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van enkele cafés en 
ziet er weer pico bello uit. 
 
De bypassoperatie was van een gênante, on-Nederlandse kwaliteit. De patiënt, een 
multiartiest, schreeuwde om aspirines en claimde ogenblikkelijk smartengeld. De chirurg 
was direct de risee van het ‘Dijkzigt’. 
 
Naar verluidt is stress een vaak voorkomend ziektebeeld van deze gemeenteambtenaar. Hij 
wil namelijk graag de megayup uithangen, maar hij ontbeert daarvoor ten enenmale het 
benodigde geld. 
 
Er is godzijdank slechts een minuscule kans dat alle concrete stedenbouwkundige plannen 
van Rotterdam anno 2005 door Lex’ ex-eega gedeletet werden. 


