100. Zevende groot Oostkapels dictee (auteur: Huib Boogert)
Luchtweerstand

Walcheren is in rep en roer. Het oproer kraait. Het achtuurjournaal van gisteravond meldde,
dat onze tweede nationale luchthaven gebouwd zal worden op een toekomstig eiland in de
Noordzee, voor de kust van Oostkapelle.

De NOS had de hand gelegd op een confidentieel rapport, waarin wordt geopperd, dat
Schiphol wil gaan behoren tot de top tien van grote luchthavens in de wereld en waarin ook
wordt uitgeweid over de lengte en breedte van de toekomstige start- en landingsbaan.

Ook werd gemeld, dat de trans-Atlantische vluchten non-stop af en aan zullen vliegen op
Oostkapelle Airport. Schiphol slaat de klauwen ongenadig uit naar Zeeland!

De verbouwereerde kustbewoners stonden direct op hun achterste benen en steigerden
hartgrondig. Waar nu de kabeljauwen zwemmen en de jan-van-gents naar voedsel duiken,
wordt in zee een vliegveld opgespoten. Daar word je niet vrolijk van!

De ophanden zijnde plannen werden uiteraard met boegeroep ontvangen. Sterker nog: ze
waren de lont in het kruitvat. Binnen enkele uren kwam gisteravond aan de Zeeuwse kust
een schriftelijke ‘guerrillaoorlog’ tegen het onoorbare complot op gang, waarbij iedere
medeburger spoorslags zijn kennis en ervaring inbracht.

Vandaag werden talloze facsimile’s kriskras door het land verstuurd en werd er volop
ge-e-maild. Gemeentebestuurders, Tweede Kamerleden en Europarlementariérs werden in
levenden lijve belaagd tot ze er eczeem van kregen. Scheldkanonnades en
woede-uitbarstingen waren niet van de lucht.

De burgemeesters en de freule, de onderwijzer en de douanebeambte: ze vonden elkaar in
de strijd tegen de luchtvaartmaffia en in het protest tegen de Haagse snoodaards die hun
pluchen stoelen kennelijk belangrijker vinden dan de milieuhygiéne in Zeeland.

Het lijdt geen twijfel: de Walchenaren wensen omwille van hun welzijn, de Haagse
hotemetoten op tumultueuze wijze maar één ding duidelijk te maken: vlieg op met je
luchthaven!



