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De hobbyisten

Veel hobbyisten onder de aspirant-woningbezitters zijn zeer geinteresseerd in het aanbod
van casco’s op de onroerendgoedmarkt: zij hebben een toekomstbeeld gecreéerd van
zichzelf als de apetrotse bewoners van een beeldschoon villaatje, dat zij met hulp van de
doe-het-zelfzaak en bereidwillige familieleden hebben afgebouwd.

De spelers van dit chique hockeyelftal achtten zich toentertijd zo ernstig benadeeld door een
scheidsrechterlijke beslissing, dat zij hun hart uitstortten in dermate compromitterende
bewoordingen, dat deze zelfs leidden tot een strafrechtelijke vervolging.

Deze consciéntieuze rijinstructeur heeft als vrijetijdsbesteding de autorally’s en puzzelritten
ontdekt: in het weekend trekt hij eropuit en spoedt zich, fel accelererend, naar een oord
waar men deze hobby’s beoefent.

De chroniqueur weidde in zijn publicatie over het onlangs ontdekte laatmiddeleeuwse
handschrift uit over allerlei religieuze details en besteedde nauwelijks aandacht aan
essentiéle zaken.

Na het obligate aperitiefje stortte het zeer geméleerde gezelschap zich zonder géne op de
gekonfijte eendenborst en de lendenbiefstukjes met kapucijners.

Je kunt toch wel een kattebelletje wijden aan de consequenties van dat behoefteonderzoek
voor de totstandkoming van het weduwepensioen?

De Tweede Kamercommissie heeft zich met een jantje-van-leiden afgemaakt van die
milieueffectrapportage.

Mij lijkt tweede kerstdag de geschiktste datum voor een relinie, hoewel ik ook
Hemelvaartsdag alleszins passend vind.

Het enthousiast applaudisserende publiek verleidde de goochelaar tot het volledig
opentrekken van zijn trukendoos en eenieder juichte luidkeels, ook toen er een trucje
mislukte.

Het onooglijke mannetje surft, rugbyt en baseballt als de beste, maar gebasketbald heeft hij
begrijpelijkerwijs nog nooit.



