110. Eerste Noord-Bevelands dictee

Wissenkerke

Van Eduard Flipses vader, die dirigent was van de Wissenkerkse harmonie Apollo, wordt
verteld dat hij onverbiddelijk gehoorzaamd wenste te worden en derhalve ’s avonds de
ronde deed door het dorp om te controleren of er door alle tweeéntwintig blazers wel
geoefend werd.

Hoewel er conservatoir beslag op de Noord-Bevelandse haven ligt, bereidt de
stedenbouwkundige een nieuw plan met drieéndertig woningen voor dat minder naief is.
Het nieuwe plan is veel reéler, omdat te ambitieuze facetten achterwege gelaten zijn en
meer gekozen is voor een marktgerichte aanpak zonder na-aperij.

Ongetwijfeld bevreemdt het deskundigen dat de financiéle onderbouwing van het plan zo
lang op zich liet wachten, terwijl op provinciaal niveau nauwelijks gelobbyd werd.

Als het nieuwe complex op Koninginnedag met veel spektakel geopend wordt, wil men naast
de volumineuze villa’s barbecueén en een groot bacchanaal houden.

Mevrouw Van Dijk is een autochtone Noord-Bevelandse en prakkiseert er niet over om de
door haar verafgode geboortegrond te verlaten, ook al biedt men haar elders grandioze
perspectieven.

Dat druk beklante Goese cafeetje is bepaald niet de chicste eetgelegenheid op de
Bevelanden, maar zelfs bij een klein espressootje serveert men er twee chocolaatjes, en het
verrukkelijke vismenuutje dat op de kleine kaart vermeld staat, is zeer aantrekkelijk geprijsd.

Met de kerst eten veel Nederlanders de meest exquise on-Nederlandse gerechten, die
geenszins passen bij de oer-Hollandse degelijkheid die op doordeweekse dagen
tentoongespreid wordt.

Zelfs het aperitiefje is niet meer van Nederlandse komaf en wordt vervangen door een
cocktail, een sherry of een whisky’tje.

Het bevreemdde mij bovenmate, toen ik las dat het Noord-Bevelandse dialect veel
overeenkomsten vertoont met het Standaardnederlands.



