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Meiden aan de macht 
 
De amoureuze escapades van de Amerikaanse president, die in zijn eigenste Witte Huis met 
een stagiaire scharrelde, haalden wijd en zijd de krantenkoppen. 
 
De Oekraïense trucker, de Andalusische cafetariahouder, de bijdehante Noord-Hollandse 
impresario en de robuuste Oost-Europese secretaresse likkebaardden bij hun ochtendkrant 
toen ze de smeuïge details uit het seksleven van ’s werelds machtigste man lazen. 
 
Ook voor de op-en-top alerte hoofdredacteuren van de tv-journaals moesten catastrofes, 
faillissementen en andere jobstijdingen wijken voor deze almaar uitdijende soapserie. 
Voor commentatoren en karikaturisten was deze faux pas een grenzeloze bron van 
inspiratie. 
 
Pitspoezen in de politiek, ook voor de eindejaarsconference van cabaretier Geert Hoste is 
het steevast een van de dankbaarste thema’s. 
 
Hij mag dan wel een van de grootste gladjanussen op de politieke scène zijn, in zijn 
kafkaiaanse gevecht met de Amerikaanse justitie zat de president er bijwijlen als een 
oelewapper bij. 
 
Door zijn gedachteloze capriolen was hij duidelijk de sigaar. 
Zijn Libische maatje zal boerenslim hebben zitten grinniken in zijn luxueuze bedoeïenentent. 
 
“Is het weer van dattum?” reageerde menige snib gevexeerd als weer eens de meest 
buitenissige en gênante seksuele aberraties de revue passeerden. 
 
“Ik liet zo’n zaak geenszins blauwblauw zoals die advocate van hem”, ging menige 
geëmancipeerde West-Vlaamse eega balorig tekeer, terwijl haar geïntimideerde echtgenoot 
beduusd en op kousenvoeten door het huis sloop. 
 
Beeldt u zich maar niet in dat er iets nieuws is onder de zon.  De Trojaanse oorlog werd om 
een vrouw gevoerd en de Griekse mythologie staat bol van de sirenenzangen van 
geraffineerde hoezenpoezen die met hun ongegeneerde sexappeal in hun voor naïevelingen 
onweerstaanbare trukendoos tasten. 
 
Meisjes aan de macht: het is nooit anders geweest. 


