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De culinaire geneugten van een weekendje bij onze zuiderburen zijn niet te versmaden: 
plenty exquise gerechten zijn te genieten in een sfeervolle ambiance. 
 
Vanuit Zeeuws-Vlaanderen is het interessante plaatsje Damme eenvoudig te bereiken: daar, 
aan de dubbelkanalen van koning Leopold, bevindt zich een pleisterplaats voor bourgondiërs 
en gastronomen die in groten getale toestromen. 
 
Wie de slanke lijn aanbidt, vindt hier geen soelaas, want kreeftencrèmesoep, gelardeerd 
parelhoen en grote coupes yoghurtijs bevorderen de corpulentie in hoge mate. 
 
Maar ach, wie dagen praktisch vastte en slechts leefde op mineraalwater, cappuccino en een 
enkel biscuitje kan wellicht een buitensporige calorieëntoevoer wel aan. 
 
Wie daarna per fiets de terugtocht aanvaardt naar Zeeuws-Vlaamse dreven, beteugelt hoe 
dan ook het cholesterolgehalte, omdat al trappend een onmiddellijke vetverbranding 
plaatsvindt: dat is fitness op zijn best! 
 
Mocht men toch nog door schuldgevoel getergd worden, dan kan men, stiekem dolend door 
het Zwin, genietend van de weidse vergezichten en het wijde strand, terwijl tankers aan de 
liniaalrechte horizon voorbijglijden, de laatste extra grammen weg trimmen. 
 
Zeeland is het land waar het leven goed is, niet alleen voor culi’s en sportfreaks, maar ook 
voor de eenvoudige docent die zijn vakantie in een Zeeuws appartement benut om nieuwe 
krachten op te doen teneinde het naar kennis smachtende volkje op het Pieter Nieuwland 
College weer op alle terreinen te verrijken. 


