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Een winteravondvertelling

In deze hectische dagen tussen het sinterklaas- en het kerstfeest wordt Brugge weer bezocht
door duizenden eendagstoeristen op zoek naar geinige cadeautjes met onderhuidse
schimpscheuten, die de mazzelaars op venijnige wijze féteren maar tevens genadeloos enige
géne ontlokken, zij het kortstondig en zonder blijvende psychische averij.

Naar hartenlust kopen wij presentjes: van kanten kousen, saffraangele korsetten of jarretels
tot bontgekleurde strings, bh's van shantoeng of kasjmier en dure lingeriesetjes; om te
ontsnappen aan de decemberstress toch op een exclusieve manier kerst of nieuw te vieren,
maken velen excursies naar Zuid-Europese contreien, weg van het exorbitante gedoe onder
de kerstboom.

Telkenjare wordt met verbijstering vastgesteld dat de prijzige prullaria uit de Expo of de
Pierrot minder geveinsde heisa opwekken dan werd verhoopt; velen trachten bij elkaar in
het gevlij te komen met dezelfde, uitentreuren herhaalde plagerijtjes die getuigen van
weinig originaliteit, des te meer van ideeéloze trivialiteit.

We grinniken als de ascetische protagonisten met bravoure en veel retoriek zinnebeelden
van het amoureuze leven evoceren na het uitpakken van hun zevende set dildo's met
afstandsbediening en zwijmelen weg bij weeige liefdesscénes waarin ze met weidse gebaren
de konterfeitsels uit de nieuwe kalender van Prestige na-apen.

Bij tijd en wijle gaan de helden boud tekeer; nachtelijke partijtjes met onschuldig ogende
bordspellen kunnen ontaarden in lascieve bacchanalen, onoorbare orgieén of nietsontziend
gekoeioneer; aartsmoeilijke quizzen, samengesteld door inventieve gastheren of -vrouwen,
worden al snel gedwarsboomd door betweterige goochemerds die vaststaande feiten in
twijfel trekken met dubieuze argumenten en prevelementen, waarna ze de quizmasters
geéxalteerd uitkrijten en dezen op hun beurt de vermaledijde genodigden met veel aplomb
de deur wijzen.



