
257. Tweede Schiedams dictee 

Ten strijde! 

Al eeuwen is Schiedam de stad van de sterkedrank. Het bijou van de stad is vanzelfsprekend 

de jenever. 

Dit authentieke lekkers wordt door sommigen met argwaan bekeken, maar overal in den 

lande wordt het niettemin voor het slapengaan genoten door allerlei geinponems, variërend 

van Tweede Kamerleden tot goochemerds met bebophaar. 

Naar verluidt hebben in het verleden getruukte kwibussen uit Weesp gepoogd de  

super-de-luxe Schiedamse productie naar de filistijnen te helpen, maar de Schiedammers 

waren ervan overtuigd dat die obscene poging van de getatoeëerde snoodaards uit Weesp 

hartstikke tot mislukken gedoemd was. 

 

Hoed u daarom voor patjepeeërs uit Verweggistan, die met veel blabla hun eigen  

koek-en-zopie verlaten en met hun inferieure vieuxs willen binnentreden in de 

glamourwereld van de Schiedamse schnaps. 

Veel blijer zijn wij met de distilleerderij  die werd omgebouwd tot moskee en waar nu een 

imam in zijn djellaba met capuchon de naleving van de Koran uitentreuren  loopt te 

controleren. Via via horen we dat de gelovigen van deze gezindte dat een smeuïge oplossing 

vinden. 

Een nationale schande is daarentegen dat de branderij in het lokale Gedistilleerd  Museum 

tegenwoordig schlemielig voor pampus ligt. Met een kordon van bulterriërs eromheen dient 

dat onmiddellijk gecorrigeerd te worden. 

Dus Schiedammers: ten strijde! 


