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Het gebeurde in het jaar onzes Heren 2006

Begeesterd door een van de laatste koude jaarwisselingen van dit millennium stoof de OR
het nieuwe jaar in, vastbesloten, zonder liflafferij of gemiezemaus, in alle gevallen zo snel
mogelijk te komen tot de kwintessens van de zaak en niet voetstoots mee te gaan in
modieuze gedachtespinsels of omfloerste bewoordingen.

Even memorerend aan het Chinajaar kregen wij te maken met een nieuwe grote roerganger,
genaamd Charles Noordam, die overigens weinig affiniteit bleek te hebben met het
maoistisch gedachtegoed. En ook werd de OR zoals gebruikelijk al snel getormenteerd door
een rijstebrij aan beleidsstukken die menig OR-lid de haren te berge deed rijzen.

Tussen het bric-a-brac aan paperassen dat op de bureaus van de OR-leden neerdwarrelde,
troffen wij de meest saillante, om niet te zeggen meest omineuze, onderwerpen aan.

Bijvoorbeeld de reorganisatie Publieksdiensten, waarbij de OR welhaast machiavellistische
talenten moest tentoonspreiden teneinde het spanningsveld tussen de functie van
programmaleider versus de functie van bibliothecaris onder de aandacht te brengen van de
overlegpartners.

Verder de successtory van het cafetariamodel, waarbij tot driemaal toe het panacee van de
schorsing werd toegepast en waarbij OR-leden moesten palaveren tot zij er gallisch van
werden om uiteindelijk een compromis over het fietsenplan binnen te halen.

Uiteindelijk maakten zegge en schrijve vier medewerkers gebruik van deze regeling. En tot
slot de reorganisatie Mediaverwerking , waarbij de OR-leden licht geéchauffeerd raakten,
over de vele zaken die aanvankelijk als een fait accompli werden gepresenteerd, maar
waarbij medewerkers in een later stadium toch werden betrokken bij de queeste naar de
juiste formuleringen.



