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Misschien kent u het sociaal-liberale Tweede Kamerlid de heer Van den Berg uit
’s-Gravenhage die, naar verluidt, als een financieel expert geldt.

’s Morgens was hij vroeg opgestaan, had zich gedoucht, waarna hij een glas sinaasappelsap
had gedronken en had gedubd of hij nog een cappuccino zou nemen.

Hij wilde per se naar Hillegom om de festiviteiten bij te wonen, die meestal medio
september georganiseerd werden door de Harddraverij Vereniging Hillegom .

Onze parlementariér wilde sowieso in dit dorp enige cadeaus kopen voor zijn eega, een fréle
chansonniére, die in de showbizz werkzaam was en op dit moment een try-out gaf van haar
nieuwste programma.

Met een slakkengangetje reed hij langs surveillerende agenten, die wat met elkaar koutten.

Hij was aan het hannesen met het navigatiesysteem, dat in het dashboard ingebouwd was
en zocht en passant een nieuw cd’tje, dat hij ten langen leste gevonden had.

Door de vele files waren de wegen volledig dichtgeslibd en moest hij op de voor hem
bekende weg aanzienlijk langzamer rijden.

Het viel hem op dat op de plaats van de voormalige ambachtsschool nu een cash-and-carry
was gevestigd waar klanten in groten getale op afkwamen.

Het aantal cafés en garages was overigens ook flink toegenomen.

Gedachteloos staarde hij voor zich uit en toen hij twee uur later het plaatsnaambord van de
Zuid-Hollandse gemeente passeerde, associeerde hij het direct met Treslong.

Vanuit dit nostalgische etablissement werd toentertijd het programma Piste gepresenteerd.

Helaas kwam ons Kamerlid te laat voor de officiéle opening, maar hij had nog ruimschoots
de tijd om voor zijn vrouw een fraai ladekastje te kopen.

Hij hoopte dat zij bij thuiskomst de nieuwe barbecue met piézo-ontsteking aangestoken zou
hebben, maar haar heerlijke groentesoep of tomatensoep versmaadde hij ook niet.



