303. Vijfde ILelystads dictee

Doe meer met je talent

Bestaat Lelystad 40 jaar? Daarover wordt door Jan en alleman gekissebist. De eerste inwoner
werd weliswaar in 1967 door de toenmalige landdrost verwelkomd, maar pas in 1980 werd
Lelystad een zelfstandige gemeente. Hoe het ook zij, de stad bereikte haar huidige
status-quo dankzij de talenten van de eigengereide pioniers.

Een recent staaltje van de Lelystadse pioniersgeest is de totstandkoming van het kakelverse
Agoratheater. Volgens sommigen is het een beresterk juweeltje van architectonisch vernuft.
Door anderen wordt gerept van een wanstaltig gedrocht, ontsproten aan het troebele brein
van een Randstedelijke bouwmeester.

Ten aanzien van dit inmiddels fameuze dictee spreidden enkele stadsbestuurders van
Moederdag tot voor kort juist discutabele talenten tentoon. De locoburgemeester e-mailde
mij en mijn coauteurs te amicaal, sommige wethouders stuurden quasi-intellectuele sms’jes.
Enkele frauduleuze fractievoorzitters hebben gefaxt, raadsleden verzonden cadeaus en de
griffier bezorgde een boeket vergeet-mij-nietjes. Want terwijl de Dag van het leren naderbij
kwam, kregen deze notabelen kennelijk een déja vu. Hoe schrijf je ook alweer
havo-opleiding? Hoe spel je Middellandse Zeegebied? Had ik mogelijk een zin als ‘de
christendemocratische minister-president rijst geagiteerd omhoog uit zijn pluchen stoel’
uitgebroed, of was ik ideeéloos gebleven?

Bij een serieus dictee kan men ervan uitgaan dat de controversiéle pannenkoekregel
uit-en-ter-na wordt gebruikt. Valt paardendistel eronder, of lampenkap? En hoe schrijf je
Tweede Kamerlid, aaneen of los?

Een excentrieke, bebaarde fractieassistent ging uiteindelijk het zwaarst over de schreef. In
ruil voor het vermaledijde dictee bood hij me een lastminutereis naar het Caribische gebied.
Ik twijfelde geen seconde en weigerde beslist. “Word niet boos, maar doe meer met uw
talent”, zo raadde ik hem aan. “Dan raakt u niet gecorrumpeerd en bent u straks apetrots op
uzelf.”



