
304.  Derde Almeers dictee 

Talent 

Het motto van de week van het leren is ‘doe mee(r) met je talent’. Met r suggereert men 

een hoger ambitieniveau dan zonder. Hoe het ook zij, talent staat centraal. 

Op de bijbehorende website las ik een trits beresterke oneliners. Ik downloadde er een paar. 

Prozaïsch is ‘een geleerd man telt voor twee’. Wat mysterieus vind ik ‘leren baart kunst’ en 

‘ik leer, dus ik besta’ is van quasifilosofische origine. 

De slogan is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar noch multi-interpretabel: ‘woeker met je 

talent’, luidt de opdracht. 

Om hen tot participatie te bewegen, heb ik ge-e-maild met de burgemeester, ge-sms't met 

wethouders en uitentreuren gefaxt met de griffier. 

Enkele notabelen maakten het te bont. Ze smeekten mij de dicteesluier op te lichten. 

Sommigen offreerden zelfs een exorbitante somma aan euro's. Ik weigerde beslist. “Doneer 

liever aan een mooi charitatief doel.” 

Wat doe je zo een-twee-drie met je talent? En met welk talent? De een behoort tot de 

financieel-economische toptalenten, de ander is potentieel olympisch kampioen 

paardvoltige. 

Een derde is academisch gelauwerd in het oudtestamentisch Hebreeuws, terwijl een vierde 

tot de fine fleur van het edele fierljeppen behoort. 

In elk geval zijn er prijzen te verdienen. Zo ligt er voor vijfenvijftigplussers een seniorprijs in 

het verschiet als zij nieuwe talenten bij zichzelf hebben aangeboord. 

Een jury vanuit het werkveld, het onderwijs en de politiek beoordeelt alle inzendingen. 

Een select gezelschap legt thans uw pennenvruchten onder de loep. Intussen mag u zich 

laven aan exquise wijnen en genieten van een feeërieke hors-d’oeuvre. 


