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Meld u aan voor de dicteewedstrijd, St.-Jansdalmedewerkers! 

Dat was de enigszins ambitieuze oproep aan onder anderen gracieuze secretaresses, 

gynaecologen en SEH-artsen. 

Deze vergaderlocatie is misschien niet hutjemutje vol geworden, maar gelukkig zijn er heden 

ten dage toch nog genoeg echte taalliefhebbers op de Noordwest-Veluwe. 

Iedereen schrijft, of het nou gaat over brijige feces of over verkeerdebedproblematiek. 

En lezen doen we ook allemaal, of het nou gefaxte berichten zijn of geïllustreerde 

pennenvruchten van patiënten. 

Dat geldt voor employés van de afdeling financiën, waar vijf miljoen euro een relaxed 

bedragje wordt genoemd, maar evenzeer voor de Florence Nightingales die zich ’s nachts 

ontfermen over onze zieke medemens. 

We begrijpen elkaar beter als we onze ideeën opschrijven: een schriftelijk vastgelegde 

afspraak is per se meer waard dan een sms’je. 

Want helder schrijven is helder denken, en dat is hard nodig om de kwaliteit van ons 

complexe “product” - wat een afschuwelijk woord! - hoog te houden. 

En dat lukt ons goed: christen of aanhanger van Allah, PvdA-lid of VVD’er, elektricien of  

thee-importeur, onze patiënten worden altijd vriendelijk en adequaat behandeld. We 

werden daar al menigmaal na enquêtes voor toegejuicht en nog nooit verguisd. 

We kunnen ervan uitgaan dat we geen genieën zijn, maar door onze gezamenlijke inzet blijft 

ons ziekenhuis een gastvrij toevluchtsoord, waar elke zieke naartoe komt geracet. 

Ten slotte wil ik dit nog kwijt: of je nu typt, het scalpel hanteert of alzheimerpatiënten 

verpleegt: de pen hoort erbij en wie schrijft die blijft! 


