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Paardenmarkt naar Unesco!

1 De baas van de Viaanse hermandad had zojuist een ge-e-maild kattebelletje van het
Unesco-secretariaat op zijn tablet-pc ontvangen, bevattend de uitnodiging om zijn
paardenmarkt als middeleeuws-cultureel gebruik to presenteren.

2 Hierop had de trouwe CDA’er stante pede zijn eega geappt over deze megakans,
waarop zij in haar taupekleurige cabriootje heen spoedde als een hazewindhond die
een pepertje in zijn u-weet-wel heeft.

3 Onze vip had, nog net een affreuze carambolage vermijdend, haar pas getectyleerde
bolide als een volleerd summa cum laude afgestudeerde diehard speedfreak
ingeparkeerd, toen zij constateerde dat zij door toedoen van haar vileine gade de
Teleac-cursus ‘Casuistiek voor korsakovsyndroompatiénten’ zou missen.

4 Terwijl de fréle schone haar dirndljurkje met chinchillabonten kraagje rechttrok,
betrad zij de naar een aftershavelotionnetje riekende burgervadersloge.

5 Enigszins geagiteerd en toch ook geémotioneerd maar niet per se geirriteerd zetten
onze helden zich gecoiffeerd neer op twee crapaudjes om hun equivoque strategie te
bespreken.

6 Eerst de op handen zijnde concurrentie uit Zuidlaren tactisch bruuskeren teneinde
een tackle op het eigen fysiek te voorkomen, om dan de Viaanse Paardenmarkt, met
haar als een capo di tutti capi op een piédestalletje de anonimiteit gelijk een feniks te
laten ontstijgen.

7 Dat is het summum!






