Groot Dictee Rotary Brielle 2010 (auteur: Inez Postems)

Onverwijld spoeden wij, Voornes fine fleur, ons naar dit dictee, een kattebelletje boordevol
gegoochel met woorden, die zonder pc of iPhone ook niet zo-even bij de site Taalunieversum
te googelen zijn.

Realiseert u zich dat u nimmer tekortschiet, noch in een midlifecrisis verkeert of zonder
ruggespraak een vileine aanval op uw taalkennis beleeft; voor dit dictee — onloochenbaar een
collector's item — zult u er zich voor het goede doel niet met een jantje-van-leiden van
afmaken.

De huidige adolescent — oftewel de jeugd van tegenwoordig — verkent een diversiteit aan
muziekstijlen; zowel rhythm-and-blues of hardcore als boogiewoogie of breakdance wordt
naar hartenlust ge-dj'd.

Van de benaming kroketten-en-frikandellengeneratie steiger ik: het is een tendentieuze en
laag-bij-de-grondse benaming voor de jeugd die opgroeit in een maatschappij die met
nietsverhullende of racistische uitingen en zogenaamde reallifesoaps verwarring zaait in een
realistisch wereldbeeld vertekent.

Onverwijld spoeden wij ons naar de een-na-laatste zin die ten langen leste vermeldt dat de
vieve jury, na enig verbeiden vanwege ad-hocbeslissingen, een drietal winnaars, wellicht ex
aequo, benoemt.

Rotaryclub Brielle heeft allesbehalve te lijden onder een calimerocomplex, want zij realiseert
wensen van alle gezindten, ook op locaties dicht bij huis: van ambulanciers tot
lievevrouwebedstro.



