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De Alblasserwaard 
 
 

 
1. Toen we in de Alblasserwaard rondtoerden op een dag waarop we niet wilden statten, 

kwamen we via een kruip-door-sluip-doorweggetje in Brandwijk aan. 
 
2. In het idyllische dorpscafé met zijn originele lambrisering puffen we wat uit. De uitbater 

bedient eerst met alle egards een frêle jongedame, een geüpdatete versie van Mata Hari. 
 

3. Mijn buurman smakt nog na van het zo-even genuttigde gerstenat. Trouwens in het verleden 
liepen hier sinterklazen te paard rond het biljart. 
 

4. In een duister hoekje zitten twee sikkeneurige pietlutten nogal chagrijnig commentaar te 
leveren op het laatste interview met de minister-president, de primus inter pares zogezegd. 
 

5. We wijden ons aan de menukaart die op consciëntieuze wijze is samengesteld uit 
delicatessen afkomstig uit de streek. Dat komt goed uit want we hadden geen trek in een 
soupertje of copieus diner. 
 

6. Bij onze bestelling werd zelfs nog een portie Belgische piccalilly geserveerd hetgeen onze 
smaakpapillen verwende. 
 

7. Al toeterend reed een turkooizen deux-chevauxtje voor met een drietal adolescenten die 
volstrekt anachronistisch met hun gsm’etjes zaten te sms’en, waarop de reeds genoemde 
jongedame met zoetgevooisde stem afscheid nam en instapte. 
 

8. Aan het einde van de maaltijd namen we afscheid van dit etablissement met een 
cappuccinootje en keren we met enige weemoed terug in de wereld van haastje-repje.  

 


