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10.

Geen land vol maar een handvol

Het is klip-en-klaar dat een goede secretaresse onontbeerlijk is: hoe immers zou het leven van menig
topmanager eruitzien zonder haar toewijding?

Ondanks geruchten over seksuele liaisons van bestuurders met hun marionetten is er meestal sprake
van een professionele attitude.

Verstrooiing bieden is geen onderdeel van het takenpakket, vindt de meerderheid: de
opperpoppenspeler komt toch wel aan zijn of haar trekken.

Het typemeisje van weleer is dankzij intensieve cursussen uitgegroeid tot een heuse duizendpoot.

Neem nou Anne. Ze is de rechter- en linkerhand van de heer Van der Kaart, de goeiige preses van de
Bussumer bridgeclub Never Down en tevens organisator van grands prix in de rallysport.

Als manusje-van-alles bestiert zij het leven van haar baas; ze arrangeert voor hem de
fundraisingbarbecue ter gelegenheid van het honderdtweeéntwintig-en-een-halfjarig jubileum van de
Rotaryclub, terwijl ze tegelijkertijd een AC Milan-T-shirtje tracht te acquireren voor het aan ADHD
lijdende zoontje van zijn maitresse.

Een quasinonchalant rekest van enkele hooggeplaatste Haarlemmer oud-hockeyofficials — toch niet de
eerste de besten — om vrijkaartjes voor een voyeuristisch racegalaatje te ritselen wimpelt ze, conform
de opdracht, kordaat af.

Dankzij het stoicisme van Anne belanden tijdens de fnuikend hectische vergaderingen van haar baas de
essentialia uit alle gedachtewisselingen uiterst consciéntieus in het notulenboek.

“Alla,” zo zei haar altoos complimenteuze voorzitter en raceorganisator zo-even nog in een conversatie
met collegae, “thuis heb ik een secreet zitten, hier gelukkig een secretaresse!”

Al met al moet worden vastgesteld dat Anne behoort tot een keurkorps van supergeleiders, die de
goed geoliede zakenwereld op superbe wijze ondersteunt!



