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Thuis voor de buis

1	 Bij	tijd	en	wijle	mag	ik	mij	graag	vergasten	op	een	ontspannen	tv-avond,	dus	nestelde	
ik	mij	voor	de	beeldbuis,	reikhalzend	uitkijkend	naar	face-to-facegesprekken	tussen	de	
Nederlandse	intelligentsia	over	saillante	faits	divers.

2	 Ik	was	die	avond	echter	getuige	van	de	mcdonaldisering	van	de	journalistiek:	een	
geëxalteerde	talkshow	van	de	yuppieachtige	presentator	met	buddyhollybril	in	een	
nauwsluitend	Noord-Italiaans	maatpak	van	exquise	kwaliteit	die	zijn	snedige	teksten	
sans	gêne	voorleest	van	de	autocue.

3	 Het	eerste	item	is	een	een-tweetje	tussen	onze	pico	bello	gestylede	interviewer	en	
een	notoire	querulant,	waarin	de	laatste	zich	en	plein	public	in	oneliners	dedaigneus	
uitlaat	over	de	watermanagementaspiraties	van	een	wc-potgooier	van	koninklijken	
bloede;	zeker	geen	Oranjeklant.

4	 Aan	tafel	schuift	daaropvolgend	’s	lands	meest	vermaarde	bioloog,	vergezeld	door	
zijn	enigszins	curieuze	huisdier;	geen	angorakat	of	guppy,	geen	jackrussellterriër	of	
chihuahua,	maar	een	heuse	komodovaraan,	die	de	eloquente	presentator	dusdanig	
van	zijn	à	propos	brengt	dat	hij	zelfs	geen	eenvoudige	ja-neevraag	meer	weet	uit	te	
brengen.

5	 Na	een	intermezzootje	met	zijn	sidekick,	die	eens	to	de	crème	de	la	crème	van	
voetballend	Nederland	behoorde,	maar	nu	is	verworden	tot	een	uitgedijde	55+’er	
met	beatlehaar	en	een	moeë	blik	in	zijn	ogen,	is	het	tijd	voor	de	volgende	gast:	een	
peroxideblonde	whizzkid	met	een	prodentglimlach,	die	als	diehard	twitteraar	zijn	
volgers	regulair	up-to-date	houdt.

6	 Ontgoocheld	schakelde	ik	het	toestel	uit,	onbegrijpelijk	dat	avond	aan	avond	
miljoenen	zich	vermeien	met	deze	gehypete	wanvertoning:	de	wereld	draait	werkelijk	
door!


