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Feesten aan de Rijn

In 1263 beidde de driehonderdkoppige bevolking van de bijna-stad op de Nudeoeverwal
de twaalfde juni waarop graaf Otto Il het stadsprivilege zou overreiken. Verwachtingsvol
waren de schaarse straten van het stadje in wording met feeérieke arabesken en
guirlandes geadoniseerd.

Maar het werd een chic rendez-voustje van de lokale fine fleur. Een grafelijk heraut met
geprononceerd embonpoint vroeg na de bezegeling belet en vroeg met geacheveerd
taalgebruik om attentie. Daarna werden de ravissant geklede dames, ieder met haar
disgenoot, aan de rijkgevulde dis genood.

Met enige atonale dissonanten uit een cornet ving het noenmaal aan. Alleen de
premonstratenzer, die zich conformeerde aan de quadragesimale vastentijd, vond de
luxesnacks een affront en verliet ijlings het festijn.

In 2013 vieren we op instigatie van burgervader Van Rumund geen select feest voor de
Wageningse beau monde maar een onversneden volksfeest. Van heinde en verre zullen
reuinisten acte de présence geven.

Van Bowlespark tot Pabstsendam), van De Dreijen tot de Lawickse Allee zal, dankzij
de pluriformiteit der ruim zesendertigduizend achthonderdkoppige lokale populatie,
Wageningen 750 een multiculti tuttifrutti worden.

Zo zal bijvoorbeeld de Sri Lankaanse werkstudent met de gewezen bedoeien
barbecueén. Over het rijkgeschakeerde programma zal met gsm’etjes druk ge-sms’t
worden, althans zoiets kwam ons zo-even nog ter ore.

Tout Wageningen jubelt mee, van pasgeboren baby’s tot AOW’ers. Elkeen draagt
evenveel bij, want als we fiftyfifty delen, bereiken we geheid een win-winsituatie.

Alle burgers tangoén ten slotte in groten getale arm in arm door Torckpark en
Maneswaard, een eclatante toekomst tegemoet.



