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Een abc’tje?

1  Kassières, accountants, notarissen, opticiens en zelfs kapucijner monniken en  
keel-, neus- en oorartsen: velen vermeien zich met enig masochistisch genoegen in 
deze herfsttijd in de zo lang verbeide dictees.

2 Menig quasi-intellectueel vertrouwt dan quasinonchalant met zijn ballpoint in 
zwierige Queen Annestijl allerlei quatsch toe aan zijn A4-velletje in de hoop dat de 
juryleden bij hun queeste niet geheel op hun qui-vive zijn.

3 Een minieme aberratie bij een accent grave, circonflexe of aigu of een vergeten cedille 
wordt je nochtans door de consciëntieuze juryleden ongetwijfeld aangerekend: 
stoïcijns en vrijwel onfeilbaar hanteren zij rechtdoorzee hun vileine rode potloodje.

4  Naar verluidt verlustigen apetrotse dicteefanaten zich in de Van Dale-nieuwsbrief 
en de door hen geappte fascinerende neologismen als ponypletter, protocolfetisjist, 
beyoncévlieg en project X-feest.

5 Trofeeën als geëmailleerde medailles, immense lauwerkransen, gekalligrafeerde 
plaquettes en vuurvergulde vulpennen prijken te midden van andere collector’s items 
en staatsieportretten in de relikwieënkasten van deze whizzkids.

6 Veel neerlandici – en uiteraard ook dyslectici – daarentegen gruwen van deze 
goudenmedaillewinnaars en hun dicteeseances: als een donquichot verzetten zij 
zich tegen deze kafkaëske spellingdictatuur, die zij niet vinden passen binnen onze 
participatiesamenleving.


