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1 Wij leven in een tijd waarin onze ogenschijnlijk onbezorgde jongeren tweeten,
whatsappen en met Facebook hun geétaleerde gedachtegoed verspreiden via
smartphoneapplicaties, onderwijl in uggs of Timberlands, of anderszins modieus,
flanerend in de gangen van de school.

2 De moderniteit is niet enkel besteed aan adolescenten. Zo kan men op de Wezepsche
heide corpulente vijfendertigplussers aantreffen die online via Spotify meebléren met
scabreuze teksten tijdens een stiltewandeling voor Operatie NL fit.

3 In verzorgingstehuis Weidebeek lezen de ouden van dagen met gefronste
wenkbrauwen op hun tablet over de hedendaagse Zwarte Pietdiscussie; zij vonden
immers in de zestiger jaren al dat Zwarte Piet gelipdatet of anderszins gedeletet
moest worden.

4 Als bestuurs- of directielid, docent of oop’er, bekleed je een voorbeeldfunctie, dus ook
wij communiceren inmiddels in groten getale via de daarvoor bestemde kanalen, wat
niet wegneemt dat een leerling vanzelfsprekend te allen tijde foutloos gebruik van de
spelling van het Nederlands van ons mag verwachten.

5 Of je nu vmbo-leraar bent of havodocent, conciérge of academisch geschoold, heden
ten dage vereist correct gespeld Nederlands ontegenzeggelijk ons aller continue en
grenzeloze aandacht.

6 Want die maar al te gangbare, ellenlange en ergerniswekkende zinnen vol cryptische
sms-taal of al die haastje-repje in elkaar geflanste e-mailtjes vol typefouten zijn
uiteraard jullie eer te na.

7 Nu zitten we hier allen keurig in parallelle rijtjes, wel wat asymmetrisch, maar geen
mens die daarop let. Je bereidt je voor op een ouderwets partijtje spectaculair
duelleren met de pen in de hoop een eervol resultaat te behalen in dit linguistische
spektakel of, zoals je wilt, in deze middeleeuws aandoende vuurproef: een
dicteespelletje.



