Groot Deventer Dictee 2006 (auteur Bastiaan Mokkink)

1. Zal ten langen leste de liefdesbrief het loodje leggen? De idyllische minnelyriek van
epistels met zoetgevooisde rijmelarijen en dialectische dichtkunst van weleer wordt
zo langzamerhand verdrongen door e-mail of sms’je; de aubade is reeds ten onder
gegaan aan het succes van goedkope compact discs.

2. Eenentwintigste-eeuwse syllaben hebben overigens de halsstarrige neerlandicus wel
hoofdpijn bezorgd; hectische rappers sturen onverwijld afgekorte berichten met
gebrekkige semantiek door de ether naar hun aanstaande echtgenotes in spe, zodat
deze geprivilegieerde jongedames zich niet verpozen in onwetendheid.

3. Wanneer zij zouden weten dat hun aanstaande eega’s zich ondertussen op minieme
lits-jumeauxtjes vermaakten met hun maitresses zou de voorbereiding van het
huwelijksmaal, een viergangendiner met waldorfsalade, een smeuige ragout en een
bouillabaisse met sliptong en grote hoeveelheden gehakte groene en rodekool, hen
niet zo preoccuperen.

4. Intussen spoedde de burgemeester, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand en voorwaar geen doorsneeburger, zich per autoped naar het stadhuis, alwaar
de geplande voltrekking van het huwelijk tussen de
bon vivants zou plaatsvinden.

5. Toen de preses van het college van B en W ter plekke arriveerde, constateerde de
burgervader absentie der echtelieden en hij sommeerde hen per facsimile subiet uit
hun rez-de-chaussee af te reizen en ten stadhuize te verschijnen; hij had liever ge-e-
maild, maar zijn middels een pc-privéproject verworven en inmiddels gelipdatete
pieéce-de-résistance had de pijp aan Maarten gegeven.

6. Het beduusde duo, haast sacherijnig door ’s mans aplomb, confisqueerde een karos
en toerde door bos en beemd teneinde tijdig te arriveren; zij verbeidden het
afgelopen jaar immers amoureuze rendez-voustjes zodat zij hun huwelijk zouden
kunnen consummeren!



