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Spelletjesavond

‘s Avonds ga ik met enkele vrienden af en toe naar een cafeetje om bordspelletjes te
doen. Hoewel we weleens te veel drinken en helemaal lazarus worden, gaan we het
deze keer rustig aan doen en slechts één drankje per persoon nemen.

Een van mijn vrienden bestelt een authentieke Schotse whisky, een ander neemt een
rum-cola en ik ga voor een goed glas bockbier.

Na een toost op jolijt en gezelligheid prakkiseren we over wat we gaan spelen. In de

stellage liggen een heleboel spellen; we hebben echter geen zin om te scrabbelen of
te rummikuppen. Een vriendin pakt een doos uit de kast die met ducttape aan elkaar
hangt: het blijkt het klassiek ganzenbord te zijn, dat ik al lang niet meer gedaan heb.

We bekijken nog even de spelregels, maar zijn snel weer up-to-date: de drieénzestig
vakjes zo snel mogelijk overbruggen, zonder in de put of de gevangenis te belanden;
zo extreem moeilijk is het niet.

Ondertussen gaan aan het tafeltje naast ons andere mensen zitten, onder wie een
flamboyante jongedame. Ze betovert mijn beste vriend en zijn concentratie ligt niet
meer bij het spel maar bij haar. Hij staat op en vraagt haar nummer om met haar te
kunnen whatsappen. Zij is echter niet geinteresseerd in zijn seksuele avances en geeft
hem een jab in zijn gezicht waar menig bokser jaloers op zou zijn.

Toen hij vervolgens terugkeerde naar onze tafel, continueerden wij het spel, dat hij niet
geheel verrassend snel verloor. Deze casanova was dus niet gelukkig in het spel en ook
niet in de liefde.



