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Groningen is zó 

De vergelijking zij mij vergeven, maar seismologisch gezien heeft dit dictee een kracht 
van drie op de schaal van Richter, waarbij het epicentrum zich bij zin vier bevindt.

Groningen is nu voor velen jammer genoeg synoniem met aardbevingen, terwijl 
ik me nog levendig herinner hoe mijn fameuze juffrouw Van Leuken ons, naïeve 
lagereschoolleerlingen, apetrots meldde dat er in Slochteren een immense gasbel was 
aangeboord; we vierden het met gazeuse en mariabiscuitjes.

Haastje-repje werd Slochteren toegevoegd aan het schoolrepertoire van Nederlandse 
wapenfeiten, waarin Groningen sowieso al glorieerde; schud mij uit mijn slaap wakker 
en ik schud het nog zo uit mijn pyjamamouw: Hoogezand-Sappemeer, strokarton en 
aardappelmeel.

Inmiddels zijn de vermelde plaatsen samen met drieëntwintig andere via politiek knip-
en-plakwerk opgegaan in de fusiegemeente Midden-Groningen, zoals tig Nederlandse 
dorpen zonder gêne opgeofferd zijn aan de dikwijls met veel bombarie gepromote 
schaalvergroting.

Maar Groningen dus, Noordoost-Nederland, met in Ter Apel ook de veelbesproken 
asiellocatie, is veel meer dan de gasgerelateerde bevingen, die velen van angst bevingen 
en waarvan de schadeafhandeling danig getraineerd is.

Hartstikke mooi zijn bijvoorbeeld de wierden, kunstmatige plateaus van verschillende 
niveaus, waarvan de oudste dateren uit de ijzertijd.

En neem de authentieke zestiende-eeuwse vesting Bourtange met haar kasseienachtige 
plaveisel, waar ik ooit ineengevouwen in een motorzijspan mijn ribbenkast heb 
gekneusd.

En er is meer, waaronder de botanische tuin in Haren, met zijn flamboyante orchideeën, 
vleesetende zonnedauw en veelsoortige paddenstoelen, die onder bosschages 
omhoogschieten.

Er gaat werkelijk, zoals de slogan luidt, niets boven Groningen of tenminste niet veel, 
maar het gas dat eronder zit, houd het daar.


