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Welkom allemaal bij dit get-together! Zoals beloofd ging ik jullie alle hoeken van de 
kamer laten zien. Dat mogen jullie vrij letterlijk opvatten. Zo dadelijk laat ik jullie 
in duo’s ronddwalen in ons optrekje. Kies vooral een buddy uit waarvoor 4G geen 
geheimen kent, om probleemloos op QR-codejacht te kunnen. We leven hier immers 
zowel wifiloos als tv’loos. De voorgenoemde codes hangen allemaal op zichtbare 
plaatsen, dus alles binnenstebuiten keren is niet nodig. Vergeet na de countdown zeker 
je pen en schrijfplankje niet, zodat je netjes alle woorden kan invullen die je slimme 
telefoon je dicteert. Niet valsspelen, noch gebruikmaken van een sparringpartner – zulke 
flouzen tolereren we hier niet – en vergeet er vooral niet van te genieten!

La cucina

Een koninginnenhapje en Edammer kaas zal je hier niet zo gauw terugvinden – ajakkert 
–, maar harira, masala, guacamole, josta- en loganbessen misschien wel. Weliswaar niet 
altijd fair trade, maar het zij zo.

De jungle

Zie je die lynx rechts? Ik ook niet, maar vast staat dat Ragnar dol is op zijn kekke 
katachtige knuffel. In dit equatoriale bioparadijs met endemische fauna zal hij later 
fenomenale ecologische processen kunnen contempleren.

Het tweelingwalhalla

Ooit wanneer dit Hasses slaapkamer is, zullen de heren huppeldepup en Van der 
Hummes wellicht nostalgisch terugdenken aan hoe ze hier in hun mancave geëxalteerd 
daldeeden. Hoed u voor legoblokjesaccidenten!

Het oranje paradijs

Welkom in mijn eigen arcadia met grandioze super-de-luxe, kingsize slaapgelegenheid. 
Eenzaamheid zal nog niet snel toeslaan, zoals je merkt, maar gelukkig verlopen 
nachtelijke intermezzo’s hier gewoonlijk in alle tranquilliteit.

Oase van groen

In deze oase van groen baat laweit niet, maar baadt het kroost wel. Meermaals per 
week worden ze in dit lavet meedogenloos geshampood, waarna ze het comfort 
opzoeken van hun privésauna, id est de handdoekradiator. Laat vooral de kasten dicht, 
zou ik zeggen, want we zijn niet verzekerd tegen een tsunami van fiooltjes, bavetjes en 
PUL-broekjes (dat zijn herbruikbare luiers gemaakt van polyurethaanlaminaat).



Het land der pterodactylussen en camarasaurussen

Tweehoog vinden we op papier de kamer van Midas, maar in werkelijkheid het 
ecclesiastische verblijf van onze expat Julius, liefhebber van fettuccine, solfeggio, 
pepperonipizza en bruschetta met prosciutto. Als operazanger kent georkestreerde 
chaos voor Julius geen geheimen.

Start van de work-out

Ziehier, het koninkrijk der frakken, onze inkomhal. Het scheelde maar een paar dagen 
of we waren hiernaartoe verhuisd zonder dat deze trap er stond. Dat zouden toch 
bar slechte omstandigheden geweest zijn. Gelukkig draaide het anders uit. Met die 
prachtige dwarslatjes zie ik het zowaar als het statementpiece van onze woning. De niet 
zo geheime doorgang beneden is voor menigeen ook een plezier, dat spreekt voor zich.

Betreden op eigen risico

Hier hoef je niet per se naar binnen, maar wie nillens willens de drempel wil overgaan, 
vindt voornamelijk een allegaartje van afgedankte kleertjes en een halve spelotheek. 
Ook de technische installaties die de principaal voorzag, vind je hier, zoals de ventilatie-
unit en je weet wel, die befaamde luchtwarmtepomp uit dat eerdere dictee.


