Tiende Groot Dictee Heiloo auteur: Jeroen Aarten

Ik ben alles

Het thema van deze Boekenweek is bepaald geen minuscuul onderwerp. In onze
fantasieén kunnen we immers pats-boem elke identiteit aannemen die we willen. Wie
heeft er nooit gedroomd van een leven lang lekker luiwammesen, of misschien heb

je er weleens over geprakkiseerd hoe het is om burgemeester van Heiloo te zijn.Het
ambiéren van een carriére als make-upartieste of formule 1-coureur is ook mogelijk.

Over identiteit wordt in dit vroegeenentwintigste-eeuwse tijdperk uitentreuren
gediscussieerd in kranten en op socialmediakanalen. Het lijkt er soms op dat je van
sommige mensen niet meer mag zijn wie je bent, en dat nota bene in een tolerant land
als Nederland. Goedbeschouwd gaat dat felomstreden, krankjorume gewauwel vaak
een ietsepietsie te ver.

Je kunt in ieder geval alles zijn als je een boek leest. Reis als avonturier over de
wereldzeeén, los als detective een misdaad op, of leid een leven vol vipbehandelingen
als BN’er. Ga deze week nog naar de dichtstbijzijnde boekhandel!

Veronachtzaam in het echte leven nooit de volgende raad: wees te allen tijde jezelf.
Laat je niet koeioneren en als kop van Jut gebruiken door mensen die je persoonlijkheid
aanvallen en je in een onmogelijke positie willen manoeuvreren.

Hoe gaat jullie toekomst eruitzien? Ik weet het niet. Blijf dicht bij jezelf, word gelukkig
en dan komt alles pico bello in orde.



