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Drie dicteealinea’s op zijn DIM’s [Dictee-ineenflansmethode]
Een bezoek aan Parijs

Toen we daar op bezoek waren, leidde Parijs’ maire voor een Parijs inwonersgezelschap
in de buurt van de Salpétriere een interessante herdenking van de toenmalige
Cobra-groep. Le tout Paris was uitgelopen. Er waren immortels van de Académie
francaise — die waren kind aan huis bij het Théatre-Francais, synoniem van
Comédie-Francaise — getooid met een immortellenkrans. De apachemaffia lag trouwens
op afstand op de loer in het vizier — maar dat wisten ze niet — van het Deuxiéme Bureau
(niet gevestigd aan de Quai d’Orsay —daar is BuZa gehuisvest). De mp was er niet, die
verbleef in het Elysée. De Notre-Dame werd vertegenwoordigd door een quasimodo,
een quasi-Quasimodo. Terzijde: “Paris vaut bien une messe”, dat heeft Hendrik IV zeker
zo nooit gezegd. De septembrisade vond bij de Bastille plaats in 1792 op rastaquouéres
en ander tuig van de richel. Wist je trouwens dat de dauphin gekuiste leerboeken
gebruikte “in usum d/Delphini”? Het klonk wel grandguignolesk: “Enfin seuls!” Voila,
au revoir!

De islam

Of je nu van de islambashing bent, of de islamofobie aanhangt en dus een islamgekkie
bent of misschien dhimmitude bezit, enige kennis van de islam kan nooit kwaad.

Een broeder, die geeft ook wel een zakat, een aalmoes, is een mannelijk lid van de
wereldwijde oemma. Vrijdag is een belangrijke dag: daarop roept de muezzin de
gelovigen op vanaf de minaret voor vrijdaggebed en -preek, de khutbah. Die oproep
heet adhan of azan, een tweede oproep heet ikama. Die vindt plaats vlak voor aanvang
van de salat, het rituele gebed. Nodig is voor de deelnemers de kleine wassing, de
woedoe. De gebeden nemen een voorname plaats in, vijfmaal per dag: isha (nacht),
fajr (ochtend), dhuhr of dohr (rond de middag), asr (namiddag) en maghrib (avond). De
jaartelling werkt met A.H., dat is anno Hegirae. Je vindt de islam in de dar al islam (de
gezamenlijke landen en streken waar de islam de heersende godsdienst is). Hun paradijs
is de djenna (de hel is de jahannam), daar zetelen ook de hoeri’s, lokvogels voor de
zelfopblaasjihadisten. De kafirs hangen vanuit de islam bezien de koefr, het ongeloof,
aan. In de prada-islam spelen kleding en uiterlijke verzorging een belangrijke rol. Tot
zover.

Een bezoek aan Suriname

Fokking, moest ik om snel na aankomst in Paramaribo aan een taxi te komen, ook nog
tyuku’s (steekpenningen) betalen aan de Sranansprekende taxichauffeur. De rit was
overigens wel boeiend: onderweg zag ik kinderen bezig met tikipaw, een pinkelspel
—een hinkelspel is dyompofutu en nog weer een ander kinderspel is dyul, zag ik een
stondoifi vliegen, uitte een boze voorbijganger zijn woede via een tyuri, een zuigend



of smakkend geluid. Dat eindigde goed: met een bradabrasa, een broederomhelzing.
De gelaedeerde bleef koel en reageerde met: “No span!” Bij de fayalobi (sierheester)
vloog een gadotyo (godsvogeltje). Net voorbij een koeswe (anattoboom) zagen we een
lukuman, een wintigeloofmedicijnman. Er was teloh (gefrituurde cassave) te koop en
ook krawkraw: dat zijn chips van de cassave. Nu over pakweg een half jaar wordt de
srefidensi (onafhankelijkheid) van Suriname herdacht. Op de bestemming aangekomen,
zocht ik snel mijn papaya (ligmat — het heeft ook een andere spelling met een andere
uitspraak! — papaye) op. Einde verhaal (tori).



