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U allen behoort tot het excellente gezelschap dat ooit zijn domicilie of pied-à-terre in 
Lisse heeft gekozen. U moet dus ontegenzeggelijk een ongebreidelde interesse hebben 
in de historische ontwikkelingen van dit luisterrijke dorp in het Hollandse duingebied.
Zo niet, dan kunt u beter stante pede de pen terzijde leggen en als de wiedeweerga 
ertussenuit knijpen. U bespaart zich dan een linguïstische exercitie.

Het Keukenduin waarin wij nu bivakkeren fungeerde in de 15e eeuw als natuurlijke 
hofleverancier voor de bewoners van het slot Teylingen. Flora en fauna vonden hun weg 
van de duinen, via de middeleeuwse keuken naar de tafel van Jacoba van Beieren en 
haar gasten van adellijken huize. De overlevering leert dat vele bacchanalen en copieuze, 
bourgondisch bereide maaltijden zijn gehouden in het slot dat nu verworden is tot een 
idyllische ruïne.

In de eeuwen na het verscheiden van de beroemde gravin in 1436, haalden bewoners 
van slot Teylingen nog lang onontbeerlijke keukenbenodigdheden uit het Keukenduin. 
Het is om die reden dat de attractieve hofstede die in 1642 in dit duingebied werd 
gebouwd Landgoed Keukenhof genoemd werd.

Het huis was geenszins gebouwd als hans-en-grietjehuis, doch werd in 1642 als 
classicistisch landhuis afgeleverd aan een voormalig commandeur van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie. Halverwege de negentiende eeuw verbouwden baron en 
barones van Pallandt, die inmiddels het landgoed bewoonden met hun bijdehante 
dreumesen, de hofstede Keukenhof tot het huidige monumentale Kasteel Keukenhof. 
Nadat de gelogenstrafte tulpomanie uit de Gouden Eeuw ten einde was gekomen, 
werden in de Bollenstreek duinen afgegraven voor de zandwinning ten behoeve van 
stedenbouw. 

Nooit ofte nimmer had men verwacht dat tulpen, hyacinten en narcissen excellent 
zouden gedijen op de zand- en veengronden. Het was in 1949, dit jaar dus 72 jaar 
geleden, dat een groep bollentelers en slimmeriken een comité oprichtte om 
gezamenlijk een jaarlijkse bloemententoonstelling te organiseren op een deel van 
het ontzaglijk grote grondgebied. Hiervoor werd door de laatste kasteelheer van het 
landgoed graaf Jan Carel Elias van Lynden 32 hectare grond ter beschikking gesteld.

Op 23 maart 1950 opende voor de eerste keer Keukenhof de poorten van wat zou 
uitgroeien tot de grootste mondiale bloemenexpositie aller tijden.

 


