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De nieuwe auteurs van het dictee nemen u mee op een virtuele wandeling langs 
kenmerkende Voorhoutse gebouwen, startend in het zuiden bij kleinseminarie 
Hageveld, dat heden ten dage bekendstaat als B/buitenplaats Nieuw Schoonoord, waar 
voornamelijk rooms-katholieke 65+’ers /65-plussers genieten van hun oude dag.

Bij het passeren van de Nagelbrug herinneren ons slechts bitumen platen aan de 
negentiende-eeuwse boerderij van Oostdam, met het Waaggebouwtje/waaggebouwtje 
uit 1730 waarvan de verlaagde walkant bedoeld was voor het aanleggen van 
passagiersschepen voor herberg D/de Bonte Koe. Als deze herberg niet in 1971 
afgebroken was en heden ten dage nog zou bestaan, zouden daar allerlei groepen van 
diverse pluimage frequent hebben kunnen genieten van een cappuccinootje met een 
chocoladecakeje.

Te midden van schaatsbaan, hand- en voetbalvelden staat scoutingclubhuis D/de 
Woelige Stal; curieus genoeg niet aan de Baden-Powelllaan, waar vele Voorhoutse 
scouts reikhalzend ernaar uitkijken met elkaar te ravotten en te spelen in de bosschages. 
In het westen bevindt zich een weiland waar een centennium geleden nog louter 
melkvee graasde, maar waar in de nabije toekomst de wijk Nieuw Boekhorst zal 
verrijzen.

Kuieren wij terug via de koninklijke buurt, waar naar verluidt de Beatrixstraat vanwege 
aangekondigde sloop voorlopig niet meetelt voor Voorhouts woningquotum, genieten 
wij bij de pittoreske oliebollenkraam La Bomba van een exquise lekkernij. Turend naar 
het oosten zien we het Boerhaavehuis, het predikantshuis uit de zeventiende eeuw 
en geboorteplaats van Hermannus Boerhaave met een in renaissancestijl aangelegde 
botanische tuin.

Na het spoor staat rechts een prestigieus futuristisch gebouw dat ontworpen is als 
bibliotheek en ogenschijnlijk de modernste technologische noviteiten bevat, maar waar 
een goede airconditioning ten tijde van de ingebruikname niet was begroot, waardoor 
een rigoureuze beslissing moest worden genomen de oorspronkelijke functionaliteit 
te wijzigen. Het inmiddels als sportcentrum geëxploiteerde gebouw staat naast het 
bestuurscentrum, alwaar ze huis-tuin-en-keukenproblemen van bijdehante inwoners 
elimineren totdat er geapplaudisseerd kan worden voor hun kant-en-klare oplossingen 
voor exorbitante verkeers- en huisvestingsproblemen.

Aan het einde van onze virtuele wandeling bereiken we de ruïne van Teylingen, 
gebouwd in de dertiende eeuw, toen niet alles rozengeur en maneschijn was: veel 
bewoners van het middeleeuwse kasteel zijn immers bepaald onfortuinlijk aan hun 
levenseinde gekomen.


