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Eemnes ontbindt 

Een aantal decennia geleden onderscheidde Eemnes – destijds een agrarische 
gemeente  – zich sociaal-maatschappelijk gezien alleszins van haar Gooise contreien. 
Doordat echter steeds meer Eemnesser veebedrijven teloorgingen, zijn veel van de 
kakkineuze buren uit het Gooi recentelijk vanuit hun twee-onder-een-kapwoningwijk 
als staldeurdelers verkast naar de tot fermettes verpeste boerderijen.

Politiek gezien bestond de Eemlandse gemeenschap inzonderheid uit ascetische 
christendemocraten, dolerende SGP’ers, onorthodoxe liberalen en een handvol 
linksgeoriënteerde rakkers, waarbij de onderlinge cohesie onder andere geborgd werd 
door de rol van de kerken (ondanks de variëteit aan gezindten), Koninginnedag met het 
navenant collectieve Oranjegevoel en het dorpscafé met zijn doorgaans goedgeluimde, 
wijdlopige toogplakkers.

Een doorsneewerkdag begon in dit polderdorp meestentijds met een Bijbeltekst of een 
ave mariaatje en een stevig ontbijt, bestaande uit een paar grove sneeën roggebrood 
met balkenbrij of zure zult, waarna eenieder zich weldoorvoed kweet van zijn pakkie-an 
om zich vervolgens rond het middaguur weer met veel appetijt op de watergruwel met 
gerstekorrels te storten voor het vereiste vitamine C-gehalte en de essentiële calorieën.

Ter ontspanning werd er bijwijlen geracet op een provinciale B-weg, waarbij zowel 
pezige veeboeren op hun gierende quads vol verchroomde accessoires alsook bijdehante 
Gooise donjuans in hun verafgode snelle metallic rijijzers – met of zonder apk-keuring – 
zich boudweg manifesteerden.

Van lieverlee is het gemeenschapsgevoel verwaterd door onder meer de uitgedijde 
bevolking en de tanende gang naar het godshuis, maar bovenal door de beëindiging 
van de lokale staminee, waardoor de goegemeente alras terechtkwam in een sociaal 
vacuüm, hetgeen ten slotte leidde tot bittere vreze voor de eigen omgeving.

Overmand door die angst leeft men steeds meer te midden van manshoge palissaden 
en aartslelijke schuttingen, met op het computergestuurde tuinhek een bord met 
gefotoshopte venijnige rottweilertanden, op de voordeur een videodeurbel als 
bespiedend oog en op elke straathoek een bord met ‘Buurtpreventie’. Zo heeft men 
willens en wetens zelf de individuele vrijheid verbeurdverklaard.


