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Bas was een bijzonder jongetje uit een middenklassengezin. Hij had een handje van
konkelfoezen en plannetjes smeden. Op Moederdag beloofde hij zijn kamer op te
ruimen, maar in plaats daarvan stuurde hij de hele dag berichtjes heen en weer met zijn
vrienden. Ze hadden ge-sms’t over een absurd idee: een zee-egel clandestien in de vijver
van de buren gooien.

Het leek hilarisch, maar eindigde in een fiasco van epische proporties. Toen hij
betrapt werd, kreeg Bas een déja-vugevoel: alweer in de problemen! Zijn vader, een
consciéntieuze man, was verbolgen. “Bas,” zei hij streng, “denk je dat een F-16-piloot,
zoals je wilt worden, zich zo gedraagt? Als je doorgaat, beland je in een apocalyptisch
doemscenario vol misére!”

Die avond lag Bas in bed, terwijl hij reflecteerde op zijn gedrag. Hij was nochtans geen
intrinsiek slechte jongen, maar wat een anarchistische chaos bracht hij telkens teweeg.
De buren noemden hem zelfs een pietje-precies, omdat hij zich overal mee bemoeide,
tot in de meest triviale details. Hij leek soms wel een prototypische perfectionist, maar
dan zonder enige zelfdiscipline.

Langzaam maar zeker begon Bas te veranderen. Hij maakte minuscuul kleine stapjes,
maar liet zien dat hij het beter wilde doen. Hij leerde zorgvuldig zijn werkjes af te
maken, zoals het perfectioneren van een vroegtwintigste-eeuws essay voor school.
Hoewel het soms moeite kostte, bijvoorbeeld wanneer hij zijn aerobiccen moest laten
voor zijn huiswerk, wist hij dat dit de enige legitieme weg was.

Sindsdien ging het stukken beter met Bas. Consciéntieus zijn bleek helemaal geen
ondraaglijke marteling.



