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Op reis 

Thuisblijven of eropuit gaan, dat is altijd de nijpende vraag. Thuis is het veilig en 
vertrouwd. Wat is genoeglijker dan in pyjama met kasjmieren pantoffels voor het 
openhaardvuur te bivakkeren? Er moeten dan wel extraordinaire redenen zijn om je 
koffers te pakken.

Die zijn er desalniettemin. Velen moeten op reis om brood op de plank te brengen. 
Het gevolg is een hausse aan woon-werkverkeer met veelal hybride SUV’s. Anderszins 
vliegen gestreste zakenlieden de hele wereld over, vanzelfsprekend businessclass en met 
zakenlunches die in grootte de puissant luxe dinertjes overtreffen.

Er is nog een reden om niet bij moeders viskeuze pappot te blijven. Trendsettende 
reisbureaus prijzen eersterangs all-inclusiveresorts en allround vijfsterrenhotels aan, 
waar je je tegoed kunt doen aan lucullische kant-en-klaarmaaltijden. Je moet de hectiek 
van tjokvolle aerodrooms met lange queues voor de incheckbalies dan wel voor lief 
nemen.

Een ander cruiset naar het Middellandse Zeegebied en laat zich in toeristische colonnes 
langs gewijde bezienswaardigheden drijven. De sportieveling pakt liever de e-bike en 
rijdt op de bonnefooi, maar zeker niet ideeëloos, naar afgelegen contreien om zich 
te vermeien in weidse landouwen en witgepleisterde bouwwerken. Welzeker, reizen 
verbreedt je geborneerde blik.

Ten slotte, blijven we thuis of gaan we op pad? Zonder per se de thuisblijvers te willen 
taboeïseren of hen het etiket van brave hendrik op te plakken, wil ik iedereen oproepen 
op queeste te gaan. Daar hoort een dagje statten niet bij, dat correleert in genen dele 
met op reis gaan!


